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Jaargang 7, nummer 36, Pinksteren - zondag 28 mei 2023

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst!

9.30 uur Sixtuskerk

Voorganger: Ds. Evert Jan Hefting en pastor Martha Kroes
Ouderlingen: Anna Ykema, Liza Zijlstra

Diaken: Lammijna Hanenburg

Aansteken kaars: [lse Brunia

Lector: Loziena Bakker

Organist: Gerrit de Vries

Koster: Sipko Vlietstra

Beamteam: Jelle Jukema, Janke Goodijk

- eris kindernevendienst.
Handelingen 2:1-24 - Jouw taal, mijn taal
De leerlingen van Jezus ontvangen de heilige Geest. Ze gaan naar buiten

en beginnen op luide toon te vertellen. Mensen uit verschillende landen horen het.

Het wonderlijke is dat ze hen allemaal in hun eigen taal horen spreken.

- na de dienst is er koffie/thee drinken. (@
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LITURGIE

Orgelspel

Lied voor de dienst 672: 1, 7 — Kom laat ons deze dag
Stilte — Consistoriegebed

Welkom en mededelingen

Aansteken van de kaars van verbondenheid
met onze partnergemeenschap Mestlin
Aanvangslied: psalm 68: 7, 9 — God zij geprezen met ontzag
Bemoediging en Groet

Gebed

Lied 303 — Zonne en maan

Vieren met kinderen

- Muziek: Ik moet weggaan

- Kinderen gaan naar de nevendienst

Profetenlezing: Joél 3: 1-5

Lied 678: 4, 5, 6, 9 — Daarna doet God de hoge hemel open
Lezing uit het Nieuwe Testament: Handelingen 2: 1-13

Lied 687:1, 2 — Wij leven van de wind

Verkondiging

Orgelspel

Lied 686: 1, 2 — De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt
Doe je mee?

- getuigenis en interviews over dienst aan de kerk

Muziek: Geest van hierboven — Stef Bos en jongerenkoor uit Hortag glost
Gebeden m GEL"‘Et
Collecte AN IV

e

1©  KIA Zending: Egypte
NL20RABO 0325 502 498 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum
2% Kerkrentmeesters

NL25RABO 0325 500 371 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum
Slotlied 971 - Zing een nieuw lied voor God de Here
Zegen
A: Lied 425 - Vervuld van uw zegen (i.p.v. ‘Amen’)

Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht.

Ik wil het water naar de zee zijn,
de zoden aan de dijk,

het gevecht tegen de bierkadai,
alles wat onhaalbaar lijkt.

Ik wil de rots zijn in de branding,
met de verbeelding aan de macht,
wil de stilte die vanzelf spreekt zijn
en het daglicht in de nacht.

Ik wil een land zijn zonder grenzen,
waar de ruimte nog bestaat.

Ik wil traag zijn als de waarheid,
die leugen achterlaat.

Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht.

Ik wil de moed zijn van de wanhoop,
het stilstaan van de tijd.

Ik wil een sprong zijn in het duister
en de laatste strohalm zijn.

Ik wil de taal zijn van een dichter,
die zichzelf geen dichter noemt,

het zout zijn van de aarde

en de kus die ons verzoent.

Ik wil een land zijn zonder woorden,
gedragen door de wind.

Ik wil de wereld weer leren zien
door de ogen van een kind.

En met de schoonheid van de onmacht
lopen langs een eindeloze weg,

met open ogen dromen,

weerloos en toch sterk.

Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht.
[weerloos en toch sterk]

Hemelse vrede, deel u nu mede

aan een wereld die u verwacht.

Ik wil het water naar de zee zijn,

de zoden aan de dijk,

het gevecht tegen de bierkadai,

alles wat onhaalbaar lijkt.



Toelichting collecte: KIA - Zending Pinksteren: Egypte

Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen in Egypte

Bijbels zijn in Egypte lang niet zo vanzelfsprekend als in Nederland. Veel christelijke gezinnen hebben geen geld om een
bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbel- competitie lezen tienduizenden kinderen téch bijbelverhalen. Kerken delen
wed- strijdboekjes uit waarin ieder jaar een ander bijbelboek wordt behandeld. Bij elk hoofdstuk moeten ze een aantal
vragen beantwoorden en daar helpen hun ouder (s), broer of zus bij mee. Zo gaat de hele familie aan de slag met de
Bijbel. De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. Kerken uit het hele land
komen er met hun kindergroepen naar toe voor een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben geleerd

Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op rekening:
NL89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie, onder vermelding van ‘collecte Egypte’.

Bloemengroet:

Zondag 21 mei zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij het echtpaar Jaap en Baukje
Ammerlaan-de Ruiter, Juckemaleane 11.

Dinsdag 30 mei 19.30 uur Pastoraat Terskflier
Inleveren kopij B&B 17.3
(kan deze keer niet ingeleverd worden op Buorfinneleane 4,
maar op Van Haersoltestrjitte 15)

Woensdag 7 juni 18.00 uur Lekker ite Terskflier
(laatste keer van dit seizoen)
Opgave bij Nely Jukema, tel. 0517-591143

GEZINSDIENST

Wanneer: Zondag 4 juni
Waar: Plein bij IKC de Skeakel
Aanvang:  10.00 uur
/ \ Voorganger: Pastor Martha Kroes
' Organisatie: School en ZWO-commissie
i § Thema: ‘Daar zit muziek in’

l A A :
,{ ; Na afloop is er koffie, thee of limonade drinken.
o - Ook mag iedereen zelf een stoel en/of een

picknickkleed meenemen.

!

Zondag 11 juniis de 4-dorpendienst om 10.00 uur op de binnendijk bij de boerderij
van familie Andringa, Sedyk 1te Oosterbierum.
Voorganger: pastor Martha Kroes.

In de kerkdienst van zondag 18 juni a.s. neemt ds. Evert Jan
Hefting afscheid als predikant van onze gemeente.
Hij gaat met emeritaat.

De afscheidsdienst begint om 9.30 uur in de Sixtuskerk.
Na afloop is er koffiedrinken in de voorkerk.

We hopen op een fijne dienst waar ds. Evert Jan met genoegen op terug kan kijken.
Je bent van harte welkom!

Namens de kerkenraad,
Liza Zijlstra-van der Veen

In verband met de twee openluchtdiensten op 4 en 11 juni is er geen zondagsbrief.
Zie voor actueel nieuws op de website, Bdn & Bining of Um-krant.



